


De bloemen staan vonkend en vast in hun vuist van aarde 

Hans Andreas (1926-1977) 

Zeg het met bloemen 

We gaan met juni misschien wel de meest bloemenrijke maand van het jaar in. We 
staan er vaak helemaal niet bij stil, als we een bosje bloemen geven, of krijgen. Maar 
door de tijd heen hebben mensen verschillende betekenissen gegeven aan verschillen-
de soorten bloemen. Best leuk om daar eens bij stil te staan er wat over te weten! 

De bekendste bloem is natuurlijk de roos. Als hij rood is, dan weten we het wel: dat gaat 
over romantische liefde. Een bloem om met Valentijn te krijgen. Rood staat voor passie 
en verlangen! Daarnaast zijn er natuurlijk rozen in allerlei kleuren. In Mennistenerf     
gebruiken we vaak witte rozen, bij de herdenking. Wit is meer de kleur van de puurheid, 
dankbaarheid en eerbied. Een hele passende bloem voor de gelegenheid dus. 

De Klaproos, die je in deze tijd veel ziet is een bloem die maar een heel kleine kier nodig 
heeft. Meestal fel oranjerood schreeuwt hij felle levendigheid uit, tussen straatstenen 
of de tegels van een terras. Onkruid vergaat niet. Het is niet zo vreemd dat juist deze 
bloem gebruikt wordt om de soldaten van de eerste wereldoorlog te gedenken: te   
midden van de massale dood op de slagvelden, houden we de herinnering soldaten   
levend. 

De Margriet (naar wie veel dames zijn vernoemd) staat voor eenvoud en onschuld, de 
Iris staat voor wijsheid en hoop, en voor het brengen van wijze, blije berichten - wat de 
schrijver van dit stukje dan wel weer leuk vindt! 

In de Bijbel worden bloemen vaak gebruikt als symbolen van schoonheid van het leven, 
de vergankelijkheid en de zorg van God voor Zijn schepping In Mattheüs 6:28-29 zegt 
Jezus bijvoorbeeld: "En wat zijn jullie bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het 
veld, hoe ze groeien: ze werken niet en spinnen niet; en toch zeg Ik jullie dat zelfs      
koning Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze." Een bemoedi-
gende boodschap om je niet te veel zorgen te maken over de dagelijkse dingen en de 
beren op de weg! 

Iris Speckmann, geestelijk verzorger 



DE KERKDIENSTEN 

Iedere eerste en derde vrijdag van de maand is er om 14.30 uur kerkdienst in de Arend 
Dik Zaal. 

Op 6 juni mei gaat ds Jaap Klanderman voor, doopsgezind predikant emeritus.      
Op 20 juni ds Willemien Roobol, PKN, voorheen geestelijk verzorger Mennistenerf. 

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst en wilt u even worden opgehaald, laat dit dan 
weten aan de geestelijk verzorger, het zorgpersoneel, of aan de receptie. 

GESPREKSGROEP ‘Geloof en leven’ vrijdag 13 juni en 27 juni 

Onder begeleiding van de geestelijk verzorger komen we met een kleine groep samen 
voor ontmoeting en gesprek. De groep heeft altijd wel ruimte voor nieuwe deelnemers. 
U kunt zich aanmelden bij de receptie, of spontaan langskomen in de Molenwiek 
(bibliotheek) Inloop vanaf 10.15 uur, we starten 10.30 uur. 

AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’ 

Woensdag 18 juni  is er het avondrestaurant van de Buren, voor de omwonenden van 

het Mennistenerf. Eerst eten we lekker samen in de Arend Dik zaal (om 17 uur). Daarna 

delen we in de Ontmoeting verhalen en gedichten met elkaar, bij een kopje koffie of 

thee. Die verhalen of gedichten mag u zelf meenemen. 

Zoals altijd krijgt u op tijd een persoonlijke uitnodiging, waarmee u zich kunt opgeven bij 

de receptie. 



  Activiteitenoverzicht  JUNI 2025 

Filmmiddag woensdag 4 juni - Yes day 

14.00 – 16.00 uur in het restaurant 

Allison en Carlos Torres zijn een getrouwd echtpaar met drie kinderen: Katie, 
Nando en Ellie. Bij hun eerste ontmoeting, maakten ze een afspraak om  
overal 'ja' op te zeggen en waren een avontuurlijk koppel. Na de geboortes 
van hun kinderen, werden ze gedwongen om overal 'nee' op te zeggen,  
omwille van de veiligheid van de kinderen. 
Op een ouderavond worden Allison en Carlos door leerkrachten  
geconfronteerd dat Katie en Nando werkstukken hebben gemaakt, waarin 
Allison een dictator wordt genoemd. Allison is teleurgesteld dat haar kinderen haar zo zien en vertelt  
Carlos dat ze zich de ‘Bad Cop’ voelt. Mr. Duncan, die de schoolcoach is en zes kinderen heeft, hoort het 
verhaal en vertelt Carlos en Allison dat hij eens in de zoveel tijd een ‘Yes Day’ houdt en zo zijn kinderen 
onder controle houdt. In 24 uur tijd mogen de kinderen van alles vragen en doen, en de ouders mogen 
geen ‘nee’ zeggen. 

WK 22 

Zo.   1 juni 14.30-16.30 uur Cultuur op zondag 
Optreden van: Jambalaya 

A.D. zaal

WK 23 

Ma.  2 juni 09.00-16.00 uur 

14.30-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Geen Spelmiddag 
Bingo door leerlingen school 

Fietsruimte 

A.D. zaal

Di.   3 juni 09.00-11.00 uur 
09.00-16.00 uur 
11.00-12.00 uur 

Handwerkclub 
Beeldfietsen 
Stoel Yoga voor bewoners in huis 

A.D. zaal
Fietsruimte
De Verbinding

Wo.  4 juni 09.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Filmmiddag: Yes Day 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Do.   5 juni 09.15-10.00 uur 
09.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Stoelgym 
Beeldfietsen 
Koersbal 

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.    6 juni 09.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Kerkdienst 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Za.   7 juni 

Zo.   8 juni 1e Pinksterdag 
GEEN Cultuur op zondag A.D. zaal







WK 24 

Ma.  9 juni 2e Pinksterdag 
GEEN Beeldfietsen 
GEEN Bibliotheek 
GEEN Spelmiddag 

Di.   10 juni 09.00-11.00 uur 
09.00-16.00 uur 
11.00-12.00 uur 

Handwerkclub 
Beeldfietsen 
Stoel Yoga voor bewoners in huis 

A.D. zaal
Fietsruimte
De Verbinding

Wo.  11 juni 09.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Bingo 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Do.   12 juni 09.15-10.00 uur 
09.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Stoelgym 
Beeldfietsen 
Koersbal 

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.    13 juni 09.00-16.00 uur 
10.30 uur 
15.30-16.30 uur  

Beeldfietsen 
Gespreksgroep “Geloof en Leven” 
Midden in maand borrel 

Fietsruimte 
De ontmoeting 
Pantry 

Za.   14 juni 

Zo.   15 juni 
14.30-16.30 uur 

Vaderdag 
Cultuur op zondag 
Optreden: Sandra Mooy 
Kaartverkoop bij de receptie 

A.D. zaal



WK 25 

Ma. 16 juni 09.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Spelmiddag 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Di.   17 juni 09.00-11.00 uur 
09.00-16.00 uur 
11.00-12.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Handwerkclub 
Beeldfietsen 
Stoelyoga voor bewoners in huis 
Marion mode verkoop 

A.D. zaal
Fietsruimte
De Verbinding
A.D. zaal

Wo. 18 juni 09.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

17.00 uur 

Beeldfietsen 
Tuin project met Jacob 
Wandeling bijenvereniging 
Avondrestaurant “De buren” 

Fietsruimte 
In de Hal 
Binnentuin 
A.D. zaal

Do.  19 juni 09.00-16.00 uur 
09.15-10.00 uur 
14.30-16.30 uur 

Beeldfietsen 
Stoelgym 
Koersbal 

Fietsruimte 
A.D. zaal
A.D. zaal

Vr.    20 juni 09.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Kerkdienst 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Za.   21 juni 10.30-16.30 uur Korenfestival A.D. zaal

Zo.   22 juni 14.30-16.30 uur Cultuur op zondag 
Optreden van:  
Jolanda van Boxtel met koor 
Kaartverkoop bij de receptie 

A.D. zaal

Bijenwandeling Mennistenerf op woensdag 18 juni 

Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt de binnentuin en het directe groen rond het 
Mennistenerf nog extra uitnodigend gemaakt voor vogels. Als je dat doet moet je   
natuurlijk ook denken aan bijen en andere insecten, want het één kan niet zonder het 
andere. Er zijn heel veel bloemen en struiken die fijn zijn voor al die beestjes.  

Op bepaalde plekken zul je altijd meer insecten en dus ook vogels zien. Waarom is 
dat? Wat is er dan te vinden op die plek. Waarom worden sommige bloemen vaak 
bezocht en andere weer minder? 

Martin Kruidenberg van de Zaanse Imkervereniging neemt ons 
op 18 juni mee op een wandeling door de tuin en de omgeving 
van het Mennistenerf om hier meer over te vertellen.      
Iedereen is welkom! 



Korenfestival op 21 juni – Kom genieten van zang en sfeer! 

Op zaterdag 21 juni organiseert Jolanda van Boxtel, in opdracht van “Fluxus Ik toon”, een 
sprankelend korenfestival voor jong en oud! 

Laat je verassen door een gevarieerd programma met verschillende soorten muzikale 
koren – van klassiek tot modern, van pop tot wereld muziek. Er is voor ieder wat wils. 

Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. De zaal is open van 10.30-16.30 uur. 
Trek gekregen? De Pantry is geopend en verkoopt diverse broodjes. 



WK 26 

Ma. 23 juni 09.00-16.00 uur 
13.45-14.30 uur 
14.00-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 

Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal

Di.   24 juni 09.00-11.00 uur 
09.00-16.00 uur 
11.00-12.00 uur 

Handwerkclub 
Beeldfietsen 
Stoel Yoga voor bewoners in huis 

A.D. zaal
Fietsruimte
De Verbinding

Wo. 25 juni 09.00-16.00 uur 
14.30-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Samen zingen 

Fietsruimte 
A.D. zaal

Do.  26 juni 09.15-10.00 uur 
09.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 
14.30-15.30 uur 

Stoelgym 
Beeldfietsen 
Koersbal 
Viering verjaardagen bewoners in 
huis 

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal
De Verbinding

Vr.   27 juni 09.00-16.00 uur 
10.30 uur 

Beeldfietsen 
Gespreksgroep “Geloof en leven” 

Fietsruimte 
De Ontmoeting 

Za.  28 juni 

Zo.  29 juni 14.30-16.30 uur Cultuur op zondag 
Optreden van: Renée Meijer 
Kaartverkoop bij de receptie 

A.D. zaal

WK 27 

Ma. 30 juni 09.00-16.00 uur 
10.45-11.15 uur 
14.00-16.00 uur 

Beeldfietsen 
Huisoptiek 
Spelmiddag 

Fietsruimte 
4e etage 
A.D. zaal



Genieten in Egmond aan Zee – zon, zee en gezelligheid 

Op vrijdag 2 mei zijn we met drie bewoners van het Mennistenerf op pad gegaan voor een 
heerlijk dagje uit naar Egmond aan Zee. Hoewel de dag begon met een klein buitje, brak 
al snel de zon door en die bleef de hele dag schijnen.   

Rond 10:30 uur vertrok de bus richting de kust. Eenmaal aangekomen wandelden we 
naar het gezellige terras van Het Wapen van Egmond, waar we genoten van een vers 
kopje koffie en een heerlijk gebakje.   

Na deze smakelijke start slenterden we door de leuke winkelstraat van Egmond aan Zee. 
Vervolgens liepen we richting de boulevard, waar we met uitzicht op zee genoten van 
een versgebakken visje – een échte traktatie.  

Alsof dat nog niet genoeg was, bleek er op de boulevard ook een gezellige braderie aan 
de gang. Die konden we natuurlijk niet overslaan! Na het struinen langs de kraampjes en 
het opsnuiven van de zomerse sfeer, stapten we moe maar voldaan weer in de bus terug 
naar huis.   

Het was een heerlijke dag vol, gezelligheid en geluksmomenten. 





Bibliotheek 

Houd u van lezen, maar heeft u moeite 

met de kleine lettertjes? In de bibliotheek 

van Mennistenerf zijn groot-letterboeken 

te vinden van veel verschillende      

schrijvers. Elke maandag in de even      

weken zijn de dames van de bibliotheek 

aanwezig. Zij helpen u graag bij het kiezen van boeken.      

U bent van harte welkom om een te komen kijken. In verband met Pinksteren is de 

bibliotheek deze maand alleen open op 23 juni van 13.45 tot 14.30 uur.

Bankpasfraude 

Afgelopen maand is er een poging tot     
bankpasfraude geweest bij een van onze 
zorgvragers van Mennistenerf. Gelukkig kon 
schade door toeval worden voorkomen. 

De politie geeft aan dat er momenteel een 
actieve bende in de regio actief is. 

Wij vragen u goed op te letten voordat u de deur open doet. 

• Vraag om legitimatie.
* Geef nooit uw sieraden of geld.
• Vertrouw niet zomaar op uniformen.
• Geef nooit uw pinpas of pincode.
• Sluit de deur bij twijfel en bel zelf het bedrijf.
• Bel de politie bij verdachte situaties: 0900-8844 (of 112 bij spoed).








